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1. Heb je een levensmotto? “Geniet en denk na over
je leven en alles wat er om je heen gebeurt.”

2. Watis voor jou het toppunt van luxe? “Aan een Aziatisch
strand liggen met een blauwe zee en wuivende gordij-
nen, lekkere witte wijn, de kinderen en een geliefde
naast me.”

3. Wat s het beste advies dat je ooit hebt gehad? ““Ken uw beperkingen.’
Een heel goed advies, in tegenstelling tot ‘Ga ervoor!” en meer van
dat soort onzin. Door je eigen valkuilen te onderkennen, word je
leuker, productiever en meer volwassen.”

4. Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? “De dood van mijn moe-
der. Ik was negen jaar toen ze stierf en haar vroege dood is van
grote invloed geweest op mijn leven.”

5. Wie inspireert je? “Mijn vriendin, Marjolijn Februari, Aleid Truijens,
Madonna, Hillary Clinton... Allemaal vrouwen die goed nadenken
en de tijdgeest kunnen duiden.”

6. Wat betekent ‘elegant leven’ voor jou? “Dat je probeert om van
binnen en van buiten aantrekkelijk te zijn voor de mensen om
je heen.”

7. Welke muziek hoor je het liefst? “Wild FM keihard in de auto, maar
ik houd ook van de cellosuites van Bach.”

8. Welk boek heb je het laatst gelezen? “Tonio van A.FTh. van der
Heijden. Troostrijk en herkenbaar ook.”

9. Zonder wat zou je niet kunnen? “Mijn kinderen.”

10. Wat is je drive in het leven? “Nieuwsgierigheid. Ik ben altijd
benieuwd wat voor motieven er achter gedrag schuilen.”

11. Wie zou je graag willen ontmoeten? “De inmiddels overleden psy-
chiater Louis Tas. Hij had veel verstand van rouw en schaamte.
Met die man had ik graag een paar gesprekken willen voeren.”

12. Op wie was je voor het eerst verliefd? “Op Donny Osmond. Dat
ging heel ver, mijn kamer hing vol posters, ik had postzegels met
zijn afbeelding. Zelfs in de caravan van een vriendinnetje bij wie
ik logeerde, had ik een poster van hem hangen. Ik kan me het
lichamelijke gevoel en de geestelijke gesteldheid nog heel goed
herinneren.”
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13. Waar ben je bang voor? “Om gek
te worden. Mijn verstand verliezen,
lijkt me echt verschrikkelijk.”

14, Wat is je beste eigenschap? “Door-
zettingsvermogen.”

15. Waar kun je absoluut niet tegen?
“Humorloosheid.”

16. Wat is je favoriete keuken? “De
Italiaanse, ik houd ontzettend van
pesto en knoflook, tomaten en witte
wijn. Ik ben ook dol op Japans eten en op soep.”

17. Waar ben je trots op? “Dat het me lukt om in mijn eentje een
gezin te runnen, dit werk te doen en samen met mijn ex (acteur
Mark Rietman red.) te zorgen voor de opvoeding van mijn dochters
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18. Wat vind je het leukst om te doen? “Dansen op popmuziek vind ik
het leukste wat er is. Ik durf niet meer naar de disco te gaan, tot
grote vreugde van mijn dochters, maar op het werk hebben we
geregeld feestjes waar het wel kan.”

19. Wat is je slechtste eigenschap? “Ongeduldigheid... Ik doe mijn
best om ook tot tien te tellen.”

20. Wat is het gekste dat je ooit hebt gedaan? “lk heb een keer met
een vriendje een nachtwandeling gemaakt over een brug die nog
niet af was.”

21. Waar word je intens gelukkig van? “Van de zon.”

22. Welk kledingstuk ontbreekt nooit in je garderobe? “A little
black dress.”

23. Wat staat er op je nachtkastje? “Water.”

24. Wat is het beste advies dat je anderen kunt geven? “Ken jezelf en
je beperkingen.”

25. Wie is je vader, wie is je moeder? “Mijn vader is Hendrik-Jan
Heebink, een boerenzoon die als enige in het gezin heeft gestu-
deerd en geschiedenis- en damleraar is geworden. Hij is nu in
ruste en woont op een boerderij met zijn vrouw Marijke. Mijn moe-
der was een vrolijke, lieve, ongeduldige, zinnelijke vrouw. Helaas
is ze op haar 34ste overleden.”

Kat op een Heet Zinken Dak is van 14 t/m 30 juni te zien in Toneel-
schuur Haarlem. Zie ook Cultuur & la carte in deze Nouveau. Meer
informatie: www.tga.nl, www.toneelschuur.nl
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