Miin eerste week

Eelco Smits waande
zich bewoner van
het Sprookjesbos

“Ik was zo verwend door mijn woning in Ant-
werpen dat ik bang was in Amsterdam drie-
hoog-achter te eindigen, in een huurhuis bo-
ven een Ethiopische belwinkel. Daarom be-
sloot ik meteen een huis te kopen, dan kon ik
kiezen. Toen ik met een makelaar door de stad
fietste vond ik in Bos en Lommer, tien jaar ge-
leden echt Schotel City, een huis dat ik mooi
vond. Er zat een schuifdeur in de woonkamer
en het had twee balkonnetjes. Leuk hoor,
dacht ik. En toen heb ik het gekocht. Echt als-
ofik een broek afrekende.”

Keihard en ambitieus

“Ik was destijds naar Belgié geémigreerd
voor de liefde. Ik was verliefd, woonde in
een romantische stad en reed elke dag in
een shuttlebusje naar Rotterdam, richting
het Ro Theater.

Toen ik een baan aannam bij Toneelgroep
Amsterdam betekende dat ook verhuizen.
Stiekem wilde ik dat wel. Ik kom uit Brabant
en daar deed je twee bijzondere dingen: 6f je
ging een dag naar de Efteling, 6f een dag naar
Amsterdam. Het was dus een beetje alsof ik
naar een pretpark mocht verhuizen. Ja, we
zouden een latrelatie krijgen, maar dat had ik
ervoor over. Keihard en ambitieus ben ik ver-
trokken, haha.

Bij Toneelgroep Amsterdam keek ik die
eerste week erg op tegen het ensemble. Hans
Kesting en Marieke Heebink waren acteurs die
ik alleen kende van het toneel. En nu waren
dat ineens collega’s. Ik was 27, maar het voel-
de weer even alsof ik voor het eerst naar
school ging. Ik dacht lang na: wat moet ik dan
aan? En wat doe ik morgen aan?
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Het bleek niet uit te maken. Al tijdens de
eerste repetities in onze ruimte op de Prinsen-
gracht was er helemaal geen tijd om op te kij-
ken tegen mijn collega’s, want we moesten
aan debak.”

Sprookjesbhos

“Ik was niet de enige die nieuw was. Fedja van
Huét en Jacob Derwig begonnen ook die week.
Samen gingen we na repetities borrelen bij De
Eland, het café om de hoek. De gesprekken
gingen meteen over ons persoonlijke leven.

In het weekend kwam mijn vriend naar
Amsterdam. Hij was degene die van tevoren
dingen uitzocht en mij meenam naar cafeetjes
in de Spuistraat of Van Kerkwijk in de Nes.

Ik was niet iemand die zelf dingen ging
ontdekken. Het kwam ook niet in me op om te
kijken wat er bij mij in de buurt was. Dat was
destijds ook niet veel: er zaten alleen thee-
huizen vol Turkse mannen.

Ik was blij dat ik in Amsterdam woonde,
het voelde alsof een nieuwe fase in mijn leven
was aangebroken. Mijn vriendje miste ik door-
deweeks wel, maar Antwerpen heb ik nooit
gemist. Elke keer dat ik over de grachten naar
mijn werk fietste, of naar de Hema in de
Kalvertoren, voelde het alsof ik door het
Sprookjesbos reed. Want daar woonde ik:
in de Efteling.”
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